ORDE VAN DIENST

Michaélkerk Leersum

orgelspel en mededelingenfilm
welkom door ouderling
opmaat: openingslied Lied 280 : 1, 2 en 3 — De vreugde voert ons naar dit huis

handdruk ouderling en voorganger véor liturgisch centrum
gemeente vragen te gaan staan

moment van inkeer, votum en groet voorganger, vanachter de tafel

psalm (van de zondag) of lied Lied 280 : 4, 5, 6 en 7 — Zal dit een huis, een plaats zijn waar
na het zingen: gemeente gaat zitten

bij deze dienst... voorganger, vanachter de tafel
openingsgebed

loflied of psalm (van de zondag) Psalm 98 : 1, 2 en 4 — Zing een nieuw lied voor God de Here
gebed van de zondag

kinderlied ‘Als je gelooft’

Tekst: Erik Idema

Melodie: ‘Voor alle heiligen’, Liedboek 727

De tekst is gepubliceerd in Kind op Zondag No 2, jaargang 93, pag. 22

Als je gelooft dat Christus eeuwig leeft:
twijfel niet of een mens nog toekomst heeft.
Geloof in God, die mensen leven geeft!
Halleluja, halleluja.

Met Adam stierven wij, nu staan wij op

in Christus — hij leeft voor, hij gaat voorop.
De aarde leeft, de bloemen in de knop.
Halleluja, halleluja.



Jouw toekomst is zo anders dan je dacht:

je komt tot bloei, verschil van dag en nacht.
Wat klein is, zwak, krijgt stralend nieuwe kracht.
Halleluja, halleluja.

Een kort moment, een ogenblik, zo snel
blaast de bazuin de droeve dood vaarwel.

Gods kind’ren zijn bij hem voorgoed in tel.
Amen, amen.

kindermoment

Eerste lezing Job 19 : 23 — 27a (NBV21)

in het naspel van dit lied komen de kinderen naar
voren

Na het gesprekje van de dominee met de

kinderen gaan de kinderen naar de
Kindernevendienst

door lector, vanachter katheder

Lied Lied 119a : 1, 2 en 4 — Uw woord omvat mijn leven

Evangelielezing Marcus 12 : 18 - 27 (NBV21)

Lied Lied 322 — Die chaos schiep tot mensenland

verkondiging

lied Lied 686 — De Geest des Heren heeft

gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”

inzameling van gaven

tenslotte...

slotlied Lied 657 — Zolang wij ademhalen

zegen

handdruk

orgelspel

door lector, vanachter katheder

voorganger, bij voorkeur vanaf preekstoel
of vanachter katheder

voorganger, vanachter de liturgische tafel,
gemeente spreekt mee

De collectezakken gaan rond: 15 diaconie, 29
kerk, 3% (‘uitgang’) zending

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

voorganger, vanachter liturgische tafel
kinderen komen terug, samen met de
oppaskinderen

gemeente gaat staan

voorganger, vanachter liturgische tafel,
gemeente zingt het ‘Amen’

ouderling en voorganger voor liturgisch centrum



